


IN MEMORIAM. 

Woensdag 18 Oct. overleed, na een langdurig en smartelijk 
lijden in het Diaconessenhuis te Amsterdam, George 
W. D e n tz in den ouderdom van ruim 68 jaar. 

De. jongere generatie heeft hem niet gekend — in 1903 
toch, was hij gedwongen, wegens toenemende stijfheid in 
de vingers, zijn praktijk neer te leggen — maar zij, die 
vóór een 25-tal jaren hun intrede deden in het tandheel-

kundige leven, zagen met ontzag en eerbied naar hem op. 
D 

 
en t z vestigde zich in 1865 te Amsterdam en mocht 

zich mettertijd verheugen in het bezit van een der 
grootste en mooiste practijken in ons land. 

Bij kennismaking bleek hij te zijn een joviaal, beminnelijk 
man, een hartelijk en hoogstbescheideit collega, een stoer 
en ernstig werker, vol belangstelling en ijver voor het 
vereenigingsleven. 

Hij was mede-oprichter van het Ned. Tandheelk. Ge-
nootschap, waarvan hij vele jaren penningmeester en later 
Eere-lid was. Zelden of nooit ontbrak hij op die ver-
gaderingen. 

Dat vele oud-patienten nog steeds met achting en ge-
negenheid van hem spreken moge bewijzen, dat hij behalve 
bekwaamheid, ook eigenschappen als mensch had, die voor 
een succesvol practicus van minstens evenveel waarde 
zijn, en die ook maken, dat wij hem, niet zullen kunnen 
vergeten. 

A. A. H. H. 


