
DINER APHORISMEN 

Tijdschrift Diner 1921. 

Niet mijn wil, maar Hamer's wil geschiede; vandaar deze 
Aphorismen. 

Aan een tandheelkundigen maaltijd wortels te geven is den 
Heer verzoeken, de een extirpeert ze, de tweede trekt ze, de 
derde amputeert ze; de verstandige eet ze. 

Zij die gelooven eten niet, zij die eten gelooven pas na het 
dessert. 

Beter één uitgever in de hand, dan tien in de lucht. 

Niets is volmaakt op deze aarde, behalve een Redactie in 
het algemeen en een Hoofdredacteur in het bijzonder; deze 

waarheid wordt echter niet door iedereen erkend. 

Vele Amsterdammers maken de spoeling duur, anderen gaan 
zoolang tot water, tot de koffie komt. 

Een arme tandarts is een gevaar, een arme patiënt dikwijls 
ook. 

After dinner is vaak synoniem met tandheelkundig onder-
wijs, waarmede niet gezegd is dat dit Onderwijs synoniem 
is met een after dinner. 
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Opvoeding en onderwijs is niet hetzelfde, wel is opvoeding 
onderwijzend en onderwijs opvoedend, men kan dus spreken 
van opvoedend onderwijs. 

Dit laatste wordt niet uitsluitend op school of aan de Uni-
versiteit gegeven. 

Bij opleiding is „leiding" zeer belangrijk, gebrek aan „lei-
ders" maakt „lijders". 

Biologeeren is goed, argumenteeren is beter, zich veront-
schuldigen met gebrek aan welsprekendheid is niets dan een 
teeken van zwakte; argumenten zijn opzichzelf welsprekend 
genoeg en kunnen ook neergeschreven worden. 

Personenvereering is bedenkelijk, onbillijke kritiek on- 
overdacht, kwaadspreken onbedacht. 

Woorden zijn bloemen, daden zijn vruchten; daarom zijn er 
zooveel meer bloemen dan vruchten. 

Zij die niets zeggen, weten altijd precies hoe het wezen 
moet. 

De kunst is moeilijk, de kritiek ook. 

Iemand die de kunst niet beoefent, moet met kritiek voor-
zichtig zijn. 

Du choc des opinions jaillit la vérité; gebeurt dit laatste 
niet, dan is de „choc" toch altijd een gezonde geestesbewe-
ging, die tevens vaak den eetlust verhoogt. 

Een voorzitter die steeds zoekt naar wat vereent, is een 
vereenigingsman, hij zal echter vaak blijven zoeken. 

De idealist hanteert het Xray apparaat of ook de forceps, 
de optimist doet noch het een, noch het ander. Symen is de 
pessimist: hij betaalt. 
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Democratie is een stopwoord, tegenwoordig tevens ver-
zamelwoord, verkiezingswoord en spreekwoord; in waarheid 
een ideaal en dus „een woord", de werkelijkheid heet dema-
gogie. 

De toekomst is aan het verlichte despotisme, waarbij de 
verlichting zal afhangen van den despoot en van de massa. 

Voor den tandarts is democratie onbestaanbaar; er zijn te 
veel kroonpretendenten. 

Wie een tandarts die spreekt over prophylaxe ernstig wil 
nemen, moet hem eerst ijs hebben zien eten. 

Wie beweert dat de tandheelkunde geregeeerd wordt door 
een kliekje, heeft meegegeten. 

N. 


