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DANKBETUIGING

Waarom krijgt-ie al die bloemen?

Vijf en twintig jaren tandarts!

Zoo . ... hij liever dan ik!

Waarom?

Omdat-ie dan al hard opschiet.

(Vrij weergegeven uit een brief van collega Buisman).

Ziehier den tegenkant van de medaille, maar als wij over
deze kleinigheid heenstappen, dan blijft voor mij de overtui-
ging, dat ik er geen spijt van heb de tandheelkundige loop-
baan gedurende vijf en twintig jaren te hebben afgelegd. 1k
heb mijn vak steeds met pleizier uitgeoefend.

Een patientje van duizend weken vroeg mij: ,,Is het u in
al die jaren niet gaan vervelen al die menschen in hunne mon-
den te kijken?”

Ik heb hierop geantwoord: ,,Ik heb te hard gewerkt om mij
te vervelen, en geen tijd gehad om hierover na te denken.”

En zoo is het. Wie met ambitie hard werkt, geeft zich geen
rekenschap van zijn stemmingen, maar wil hij de ambitie be-
waren dan heeft hij ook buiten zijn praktijk zich te geven. Wie
zich uitsluitend wijdt aan zijn praktijk zal niet bevredigd
worden. Het is zoo noodig, dat wij niet alleen met patienten
omgaan, maar ook met collega’s.

Waarom ook niet? Tandartsen zijn over het algemeen fat-
soenlijke menschen, met wie je verstandig kunt praten, en van
wie je dikwijls veel kunt leeren.
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Zoo is het zelfs mogelijk, dat je onder die menschen goeie
vrienden krijgt, die je gaan waardeeren, omdat je iets voor
hun tandheelkundig wel of wee gedaan hebt, waarvan ze je
dan niets laten blijken, en alles opzouten totdat je vijf en
twintig jaren in_de praktijk zit. Maar dan kunnen ze zich ook
niet langer houden, dan springen zij van vreugde en zeggen
dan natuurlijk in hunne blijde vriendschap veel meer goeds
tegen je en van je, dan zij kunnen verantwoorden. Enfin zoo
iets is mij nu ook overkomen.

Mijne collega’s hebben mij een schitterend feest bereid. Vele
goede dingen van mij gezegd, mij gelukkig ook gewezen op
mijn tekortkomingen, waardoor zij juist bewezen goede vrien-
den te zijn. Zij hebben mij overladen met bloemen, geschen-
ken en eerbewijzen, en door alles getoond, dat het van harte

ging.
Hiervoor nog eens mijn bijzonderen dank uit te spreken is
de bedoeling van dit schrijven.
Collega’s mijn hartelijken dank.
J. M. KLINKHAMER.



