IN MEMORIAM Dr. RENE P. ANEMA, Tandarts, Doct. Dent. Surg.
Chirurgien Dentiste.

Door den oorlog naar zijn land teruggekeerd, overleed alhier plotseling
Dr. René Anema, in leven tandarts te Parijs.

Voor ongeveer 50 jaar, in 1892 behaalde hij het tandarts diploma
werkte eenige jaren aan het instituut te Utrecht, en vestigde zich te
Batavia, na in Chicago tot D.D.S. gepromoveerd te zijn.

Al spoedig vertrekt hij weder naar Amerika, en werkt bij Angle en
Peeso waarna hij zich als specialist te Parijs vestigt.

Tot het uitbreken van den grooten oorlog in 1914 heeft hij daar een
zeer bekende orthodontische practijk.

Gedurende den oorlog, biedt hij zijn diensten aan, aan het Roode
Kruis en werkt onder Dr. Morestin aan het kaakchirurgisch hos-
pitaal te Parijs. Voorzien van diplomatieke aanbevelingen, gaat hij in
1915 naar Amerika om te trachten gelden bijeen te brengen voor de
oprichting van een kaakchirurgisch hospitaal in Val de Grace. Hij
slaagt hierin en werkt tot het einde van den wereldoorlog te Parijs.

Door het oorlogswerk is zijn gezondheid geschokt en geeft hij zijn
orthodontische practijk geheel op, en bereist vele landen, om zich daarna
terug te trekken in een vredig Tiroolsch dorp.

Op zijn reizen door de wereld, bestudeerde hij landen en volken en
leverde menige interessante beschrijving over zijn ervaringen.

Zijn groote belangstelling ging echter steeds uit naar de Tandheel-
kunde. Hij was een ernstig werker, en maakte een diepgaande studie van
de tandheelkunde. Hij had een uitgesproken eigen meening, die moeilijk
door anderen te beinvloeden was en reden is geweest van veel strijd.

In 1914 was hij president van de European Orthodontic Society.

Deze Nederlandsche tandarts, heeft in het buitenland de Tandheel-
kunde gediend en hooggehouden, hij was eerelid van vele vereenigingen
en een bekende figuur op buitenlandsche vergaderingen, waar hij vele
vrienden had onder de leiders.

Deze onvermoeide strijder is eenzaam heengegaan, betreurd door
degenen der oudere generatie, die zijn uitzonderlijke persoon wisten
te waardeeren en liefhebben. Bij dezen, laat hij een leegte achter en de
herinnering aan een man, die steeds getracht heeft het leven en de tand-
heelkunde iets beter te maken.

Op Vrijdag 6 Juni eindigde plotseling zijn zwerversleven en hebben
wij hem op een mooien zomerdag te rusten gelegd in onzen vader-
landschen bodem. Hij ruste in vrede.



